
 

De kerkdienst in de Joriskerk verloopt volgens een  vast patroon: de liturgie 

 

De  bestaat uit de volgende onderdelen: 

 
 met orgelspel, welkom (door de ouderling 

van dienst), aansteken van de kaarsen (diaken) 
Daarop volgt een moment van stilte en de toewijding ( met de tekst ‘wij dragen deze 
dienst op aan de levende God, uit wie, door wie en tot wie alle dingen zijn’). 
Dan het  aanvangslied (altijd een psalm), bemoediging en groet (voorganger) en het 
kyriegebed, gevolgd door het glorialied (behalve in de adventstijd en de 40dagentijd) 
en  tot slot het gesprek met de kinderen voor ze naar de kindernevendienst gaan. 

 
 met gebed, schriftlezingen - afgewisseld met 

één of meer liederen -, de preek, meditatief orgelspel, lied. 
 

 met de mededelingen, inzameling van 

de gaven en een lied als de kinderen terug zijn in de kerk. 

 

 met gebeden (dankgebed, voorbeden, stil 

gebed en het gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader), slotlied, wegzending 

en zegen, beantwoord door een gezongen ‘Amen’. 

 

De viering van de  vindt in onze gemeente in de regel één 

keer in de twee maanden en op Witte Donderdag plaats. We spreken gewoonlijk niet 

over het Heilig Avondmaal maar over de Maaltijd des Heren, omdat het niet alleen 

om een herinnering uit het verleden gaat. Wij willen de viering als uiting van 

dankbaarheid nu op de zondagmorgen doorzetten tot in de toekomst.  

 


