
 

Het kerkelijk jaar begint, anders dan het kalenderjaar, op de eerste zondag van 

Advent. In een vast ritme loopt het via de grote feesten van Kerst, Pasen en 

Pinksteren, om dan met Advent opnieuw te beginnen.  

Je kunt het de hartslag van de gemeente noemen. We vieren de feesten en daarmee 

vieren we het leven!  

 

Elke periode van dit kerkelijk jaar heeft een eigen ‘kleur’ die ons zichtbaar herinnert 

aan Gods aanwezigheid in ons leven, elke week en elk jaar weer opnieuw.  

De liturgische kleden - de antependia - die we in de Joriskerk gebruiken, hebben 

deze kleuren (en ook het kussentje in de stoel van de predikant heeft die kleur). 

 

Bij bijzondere diensten, bijvoorbeeld met Kerst of Pasen, maakt de bloemengroep 

een symbolische bloemschikking voor de liturgische tafel. 

In een fotoalbum kun je de al gemaakte bloemschikkingen en hun betekenis 

bekijken. 

 

Overzicht van het kerkelijk jaar: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.joriskerk.net/fotoalbums/?wppa-occur=1&wppa-cover=0&wppa-album=5

