
 
 

 

Maria heeft altijd geweten dat Jezus de Messias was. Zij was het die Hem leerde 

praten en lopen. Zij was het die tegen de bedienden zei, toen de bruiloftswijn 

bijna op was: ‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.’ Zij begreep Hem 

toen Hij zei: ‘Voor Abraham er was, was Ik er.’ Als iemand wist dat Jezus 

geboren was door een scheppingswonder, dan was het wel Maria. Ze was erbij 

toen Jezus gekruisigd werd. Ze was in Jeruzalem om het Paasfeest te vieren. Ze 

heeft haar Zoon niet alleen gelaten. Ze is getuige geweest van zijn eerste 

ademtocht en ze was getuige van zijn laatste ademtocht. Wat ging er door haar 

gedachten? Aan de voet van het kruis heeft ze zich de profetische woorden van 

Simeon in de tempel herinnerd, toen ze het Kind aan God opdroeg: ‘Een zwaard 

zal door uw hart gaan.’ Ondanks de pijn in haar hart zweeg Maria aan de voet 

van het kruis. Dat is een indrukwekkend getuigenis van wie Jezus is. Jezus werd 

niet gekruisigd omdat Hij zieken genas of doden nieuw leven gaf. Jezus werd 

gekruisigd, omdat Hij gezegd had: ‘Wie Mij ziet heeft de Vader gezien! 



Korte oecumenische stiltevieringen op weg naar Pasen  

onder het motto ‘Van Kribbe naar Kruis’ 

 

Begroeting door de voorganger 

 

 
Stilte 

 

In deze 40 dagen op weg naar Pasen komen we hier samen om stil te 

zijn. We gedenken de weg van Jezus van Nazareth van Kribbe naar 

Kruis. Op weg naar het feest van de Opstanding gedenken wij de weg 

van onze Heer. Omdat wij niet vergeten dat Hij die er van eeuwigheid 

is, ter wereld is gekomen als een kwetsbaar kind, omgeven door grote 

gevaren. O, die kindermoord in Bethlehem, waardoor het Kind moest 

vluchten. Door lijden en dood is Hij heen gegaan. Wij prijzen wij zijn 

naam. In onze wereld wordt nog steeds veel geleden en snel vergeten. 

Talloze mensen lijden nog dagelijks aan de gevolgen van de ramp, die 

hen ooit trof. O Heer ontferm U. 

 

Stilte 

 

Eén ster maakt de lucht minder dreigend. 

Eén kaars maakt de nacht minder zwart 

Eén hand maakt de weg minder eenzaam. 

Eén stem maakt de dag minder stil 

Eén vonk kan begin van nieuw vuur zijn. 

Eén bede geeft nieuw perspectief 

Eén kind: het begin van een toekomst. 

Eén noot: het begin van een lied! 



 
 

 

Laten we bidden om van vrede en verzoening.     Stilte 

 

Laten we bidden voor allen, die lijden onder geweld.   Stilte 

 

Laten we bidden voor allen, voor wie het leven een ramp is. Stilte 

 

Laten we bidden voor wie zich verloren en vergeten voelen. Stilte 

 

Laten we bidden om genezing, om vergeving.    Stilte 

 

Laten we bidden om geduld, vertrouwen, en Geestkracht.  Stilte 

 

 
 

 

Schriftlezing: Lucas 2: 25-35 

 

06-03 Meditatie over vs 25-28  Thema: Vertroosting 

13-03 Meditatie over vs 29-32  Thema: Licht voor alle volken  

20-03 Meditatie over vs 33-35  Thema: Van kribbe naar kruis 

 

Stilte  



 

Meditatieve muziek  

 

Onze Vader 

 

Zingen :  Wij zingen Uw lof wij prijzen Uw naam. 

   Wij danken U, Heer, hier allen te saam. 

   Wij zijn veertig dagen op weg naar het feest. 

   Geef ons alle dagen het licht van uw Geest. 

    

   In Bethlehems stal lag Christus de Heer, 

   in doeken gehuld, als kindje terneer. 

   Voor hem was geen plaats meer in herberg of huis. 

   Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis. 

 

   Lam Gods voor de schuld der wereld geslacht, 

   Gij hebt aan het kruis de liefde volbracht. 

   Maria, uw moeder een zwaard door haar hart, 

   haar leven, haar liefde, haar bittere smart. 

 

   Wij danken U Heer, voor kribbe en kruis, 

   voor Jezus Uw Zoon, Hij bracht ons weer thuis. 

   Zijn kwetsbare leven, zijn lijden zijn klacht, 

   Zijn duurzame liefde, zijn moed en zijn kracht.  

 

   Wij zingen Uw lof wij prijzen Uw naam. 

   Wij danken U, Heer, hier allen te saam. 

   Wij zijn veertig dagen op weg naar het feest. 

   Geef ons alle dagen het licht van uw Geest. 

    

Zegenbede 
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